
Inmiddels ben ik helemaal gewend aan het Nepalese ritme en het Nepalese leven.
Het is zo anders, maar ik kan er goed aan wennen, als ik er maar niet TE goed aan wen ...
In Nepal wordt meer naar het ritme van de dag geleefd, met de zonsop- en ondergang, vroeg naar 
bed en vroeg opstaan, dat gaat vanzelf als je er langer bent. Het is een veel natuurlijker ritme, wat 
zeer prettig is.

Twee weken werken in het Street Dog Care Centrum zitten erop.
De tijd vliegt voorbij, iedere dag is anders, een dagplanning is niet te maken en als die al gemaakt 
wordt, dan komt er iets tussen wat belangrijker is of direct aangepakt dient te worden.
Een heel ander leven dan ik thuis gewend ben.

Hoe een dag eruit kan zien, welke bezigheden er verricht worden, zijn onder andere de 
navolgende:
kooien schoonmaken, eten geven, massage oefeningen doen met verlamde honden, de honden 
borstelen, naar de dierenarts gaan, honden terug op straat zetten indien alles weer in orde is, 
honden met huidproblemen wassen, probleemhonden van de straat halen, vervolgens in het 
centrum behandelen en onderdak geven tot ze weer gezond zijn enz. enz.
En natuurlijk ook spelen met de honden, hen aandacht en liefde geven, wat zeer belangrijk is.

Deze week was er de maandelijkse teken- en vlooienbehandeling.
Dankzij de sponsoring van Dierenkliniek Nuland konden ongeveer 30 honden behandeld worden 
zowel in het centrum, als ook de dieren die in de nabijheid van het centrum verblijven.
Met de donatie kunnen de honden 8 maanden behandeld worden, wat echt fantastisch en 
noodzakelijk is!

Wat ik heb gezien en wat ik geleerd heb tijdens deze 2 weken is dat er honden binnenkomen 
waarvan ik dacht, wat kan er van dit arme dier nog terechtkomen, hoe kan hij überhaupt 
overleven? Vaak zijn ze toch zo sterk of hebben een zeer sterke wil om te leven, maar op straat en 
zonder hulp lukt hen dat niet.
Als er dan hulp is, gebeuren er vaak, in mijn ogen, waarlijke wonderen en zijn ze na een tijdje niet 
meer terug te kennen, zo goed zien ze er weer uit. Dat is wat dit werk zo mooi en dankbaar maakt, 
als je ziet dat een dier een aangenamer leven krijgt of zelfs een tweede kans!

Let us work together to give all beings a better life! (de slogan van Street Dog Care)

Meer hoef ik niet te zeggen!

Arlette
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Anti teken behandeling in het Street Dog Care Center
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